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Agenda  

 

 
Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit  

vanaf donderdag 5 februari 2026. 
Kopij kan ingeleverd worden tot en met donderdag 15 januari 2026! 

 
Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewasjes,  

leuke foto’s of iets voor de agenda? 
Mail het naar de redactie: vvvnieuws@gmail.com 

  

Klaverjassen Vrijdag 21 november 

Winterfair Vrijdag 28 november  

Intocht Sinterklaas Zaterdag 29 november 

Inloopavond toekomst Nieuweroord Woensdag 10 december 

Kerst Bingo Vrijdag 12 december 

Kerst Klaverjassen Vrijdag 12 december 

Oud papier Zaterdag 13 december 

Kerstkoekjes bakken Vrijdag 19 december 

Nieuweroords Dartweekend Vrijdag 2 januari 

Nieuweroords Dartweekend Zaterdag 3 januari 

Koppel Klaverjassen Vrijdag 16 januari  

IJsbaan in Nieuweroord Vrijdag 23 januari 

IJsbaan in Nieuweroord  Zaterdag 24 januari  

Nieuwjaarsreceptie dorpshuis Zaterdag 24 januari 

Klaverjassen Vrijdag 20 februari  



Voorwoord 

Beste dorpsgenoten, 
 
Voor u ligt het 5e en laatste V.v.V. Nieuws van dit jaar. In deze editie blikken we 
nog niet terug op 2025 aangezien er nog veel mooie activiteiten in de agenda 
staan om het jaar mee af te sluiten. Activiteiten die door zowel de V.v.V. als 
andere verenigingen worden georganiseerd. Een aantal knallers zijn hierbij het 
kerstklaverjassen en de kerstbingo op 12 december en het tweedaagse 
darttoernooi aan het begin van het nieuwe jaar.  
 
Afgelopen 6 november hebben wij de jaarlijkse V.v.V. ledenvergadering gehad. 
Tijdens de ledenvergadering hebben wij nieuwe ideeën en de plannen voor het 
komende jaar gepresenteerd. Deze nieuwe ideeën zijn ontstaan tijdens een 
brainstormsessie die wij tijdens één van de laatste bestuursvergaderingen 
hebben gedaan. Het komende jaar zal dit meer zichtbaar worden. We willen 
natuurlijk niet alles verklappen.  
 
De aanloop naar de ledenvergadering bracht ook een lastig punt naar voren die 
we in dit voorwoord willen benoemen. Namelijk, het zoeken van nieuwe 
bestuursleden. Als bestuur hebben we veel mensen benaderd om te vragen 
deel te nemen in het V.v.V. bestuur. Dit bleek dit jaar een wat grotere uitdaging 
en daarom hebben we als bestuur besloten om terug te gaan van 13 naar 11 
bestuursleden. Om dit te compenseren willen we meer gaan werken met vaste 
vrijwilligers bij grotere activiteiten om het voor iedereen leuk en overzichtelijk 
te houden. We hopen daarop t.z.t. en indien nodig een extra beroep te mogen 
doen op jullie als dorpsgenoten. 
 
Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van de volgende 
toppers van bestuursleden: Karin Jansen, Wouter Benjamins, Mieke Grievink en 
Leroy Eickholt. Allemaal enorm bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!!! 
Bij de wisseling van de wacht hebben we Angelique van Swieten en Immy 
Hazelaar van harte welkom geheten in het bestuur. Super dat jullie de V.v.V. 
komen versterken en heel veel plezier daarbij gewenst.   
 
Veel leesplezier bij dit V.v.V. Nieuws. 
 
Hartelijke groet namens het bestuur, 
Albert Gort 



Chr. Muziekvereniging Irene  

De laatste klanken van Irene Nieuweroord 
 

Ondanks het mooie jubileumconcert van afgelopen 1 november, waarin we 
mochten stilstaan bij ons 80-jarig bestaan, heeft Irene Nieuweroord helaas 
moeten besluiten te stoppen als muziekvereniging. De laatste jaren is het 
ledenaantal sterk afgenomen en missen we essentiële muziekinstrumenten. 
Hierdoor wordt de keuze van muziekstukken en optredens heel beperkt en 
moeten er altijd invallers worden geregeld. 
 
Onze laatste klanken mogen we spelen tijdens de rondgang op 24 december 
door de dorpen Nieuw-Balinge, Nieuweroord, Noordscheschut, Siberië en 
Tiendeveen.  
 
De leden van Irene willen via dit bericht de inwoners van Nieuweroord en 
omliggende dorpen bedanken voor hun betrokkenheid bij de vereniging en het 
komen luisteren naar onze optredens. 
 

 
 

 
 
 

 

  



Namens het Bestuur van ‘Dorpshuis de 
Vuurkorf’ 

Hallo dorpsgenoten, 
 
De klok is een uur teruggedraaid en het wordt het ’s avonds weer vroeg donker. 
Terwijl de dagen korter worden, wordt er in dorpshuis weer gezorgd voor 
gezelligheid met allerlei leuke activiteiten om de donkere tijd van het jaar 
samen door te brengen. 
 
Assortiment dranken. 
We zijn al een tijdje bezig met het vernieuwen van ons drankassortiment, met 
extra aandacht voor bier en wijn. De plannen zijn inmiddels in een vergevorderd 
stadium, en we hopen ze binnenkort met jullie te kunnen delen. Blijf ons volgen 

op Facebook voor het laatste nieuws!         
 
Menstruatie armoede fonds. 
Onlangs zijn wij – via de gemeente Hoogeveen – benaderd door het 
Armoedefonds met de vraag of wij menstruatie-uitgiftepunt wilden worden. 
Het goede nieuws: dat zijn we sinds kort! In dorpshuis bieden wij gratis 
menstruatieproducten aan voor vrouwen en meisjes die hier zelf niet of 
nauwelijks de financiële middelen voor hebben. In het damestoilet is een plank 
ingericht waar deze producten vrij kunnen worden meegenomen. 
Wil je liever buiten openingstijden iets ophalen? Neem dan gerust contact op 
met één van onze bestuursleden. Hun contactgegevens vind je op de website 
van Nieuweroord: www.nieuweroord-web.nl 
 
Digitale agenda 
Op www.nieuweroord-web.nl kun je de digitale agenda vinden met alle 
geplande activiteiten in het dorpshuis. Het is belangrijk dat activiteiten zo snel 
mogelijk in de agenda worden opgenomen, zodat dubbele boekingen 
voorkomen worden. Sommige verenigingen hebben een eigen inlog en kunnen 
hun activiteiten zelf toevoegen. Andere gebruikers kunnen een e-mail sturen 
naar dorpshuisdevuurkorf@gmail.com; dan zorgen wij ervoor dat de activiteit in 
de agenda wordt gezet. 
 
 
 
 

http://www.nieuweroord-web.nl/
http://www.nieuweroord-web.nl/


 
Huur van de barruimte. 
De komende periode staan er weer allerlei leuke activiteiten op het programma 
in het dorpshuis. Daarnaast is er ruimte om de barruimte te huren voor een 
besloten feest, zoals een jubileum, verjaardagsfeest of bedrijfsborrel. Of denk 
bijvoorbeeld is aan het huren van de sportzaal voor kinderfeestjes! Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Daphne Snoeijing via 06-46650587.  
 
We kijken ernaar uit om jullie binnenkort weer te verwelkomen in het 
dorpshuis! 
 
Hartelijke groet, 
Het bestuur van dorpshuis de Vuurkorf. 
 

 

 
  



Winterfair 28 november 2025 

 



Intocht Sinterklaas 29 november 2025   

 
 



Inloopavond toekomst Nieuweroord                 
10 december 2025 

Vanuit het Plaatselijk Belang Nieuweroord 
 
Uitnodiging: Inloopavond over de toekomst van ons dorp 
 
Op woensdag 10 december organiseren we een inloopavond in het dorpshuis, 
van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens deze avond willen we graag samen 
met jullie kijken naar verschillende plannen en ideeën voor de toekomst van 
ons dorp. 
 

• We laten de conceptplannen voor de boulevard zien en staan open 
voor suggesties en alternatieven. 

• Er is een presentatie van het nieuwbouwplan voor Nieuweroord. Samen 
bekijken we wat dit betekent voor de locatie van het feestterrein en de 
feesttent. 

• Daarnaast denken we graag met jullie na over de invulling van de 
nieuwe speeltuin in het hart van het dorp (Veenbuurt). 

 
Als bestuur zijn we de laatste tijd druk bezig met een subsidieaanvraag, in 
samenwerking met de provincie, vanuit de regeling voor stads- en 
dorpsvernieuwing. Hiermee hopen we de genoemde plannen ook financieel 
haalbaar te maken. 
 
We hopen veel dorpsgenoten te ontmoeten en samen verder te bouwen aan 
een mooi en leefbaar dorp! 
 
Tot ziens op 10 december in het dorpshuis! 
 
  



Plattegrond Nieuweroord uit 1919 

Onlangs hebben we in de archieven van Albert Booy (oud inwoner van 

Nieuweroord) een plattegrond gevonden waarop de situatie in ons dorp in 1919 

wordt afgebeeld. De kaart is in het midden van dit V.v.V. Nieuws afgedrukt. 

Het is het eerste document waarop we duidelijk zien weergegeven waar “Huize 

Nieuweroord” heeft gestaan. Dat is nu het gebied tussen de Eerste Wijk en De 

Ring. Ongeveer 50 meter vanaf de Middenraai zo staat er geschreven. Huize 

Nieuweroord is rond 1850/1851 gebouwd en in 1919 weer afgebroken. 

Tegenover Huize Nieuweroord aan de oostkant van de Middenraai stond de 

eerste openbare school, die was in 1919 al afgebroken maar is met 

stippellijntjes nog aangegeven. Deze school is in 1851 gebouwd. In 1892 is er 

een nieuwe openbare school gebouwd verderop aan de Middenraai. 

Wat ook opvalt is het zandpad dat naast de Eerste Wijk loopt. Aan beide kanten 

van de Middenraai wordt deze “De Steege” genoemd. Een naam die nu 

helemaal is verdwenen. Alles was nog bijna zandweg. Toch is ook in 1919 de 

verharde Middenraai met een groot dorpsfeest geopend. Een verharde weg van 

Nieuweroord naar Westerbork was toen een hele vooruitgang. 

Op de grens van de Gemeente Westerbork en Hoogeveen liep de Drostenraai 

die helemaal doorliep naar Noordscheschut. Niet wat nu Drostenraai heet maar 

100 meter noordelijk van de Hoogeveensche Vaart. 

In de Verlengde Hoogeveense Vaart zie je nog dat kennelijk tussen de 

Middenraai en de trambrug nog een draaivonder gelegen heeft. 

Op de hoek van het Karkdiekie en De Middenraai zie je de Rehoboth kerk met 

pastorie staan, maar erachter nog het “Olde Karkie”. Deze laatste is 

waarschijnlijk in 1892 gebouwd, in 1918 is de Rehoboth kerk geopend. 

Henk Reinders 

Historische Kring Nieuweroord. 

 

  



  



De oorlog in Nieuweroord 

De vorige keer schreven we over Geert Stukje, in de verhalen kwamen we al een 

aantal keren de naam van Hendrik de Boer tegen die in het verzet zat en gelijk is 

gevangen genomen met Geert Stukje. 

Hendrik de Boer woonde op het huidige adres Hoogeveense weg 1, waar nu de 

familie Ruyne woont. Over het leven van Geert Stukje is een boekje verschenen 

waaruit we in het vorige verhaal o.a. uit de informatie haalden. Ook over 

Hendrik de Boer is er een boekje verschenen, maar dat is tot nu toe nog niet 

boven water gekomen. Een zoon van Hendrik de Boer heeft echter wel een 

verhaal over z’n ouders in De Veenmol van de Hoogeveense Historische Kring 

geschreven in uitgave 1999-2. Deze drukken we af in dit V.v.V. Nieuws. Een 

dochter van Hendrik de Boer en Antje Zwiep heeft lang in ons dorp gewoond en 

is onlangs verhuisd naar Tiendeveen. Dat is Betsy Mol-de Boer, ze is getrouwd 

met Jan Mol en meerdere kinderen wonen nog hier in de buurt. 

Tot een volgende keer. 

Historische Kring Nieuweroord Henk Reinders. 

Hreinders@ziggo.nl 

De oorlog in Nieuweroord, dit keer een overgenomen verhaal uit De Veenmol:  

De oorlogservaringen van een jong boerengezin 
Tjibbe Jc. de Boer, Wakefield, Nieuw Zeeland 
 
Mijn vader Hendrik de Boer was al vrij vroeg betrokken bij het werk voor de 
onderduikers. Hij verleende verschillende van hen onderdak en zamelde ook 
geld in voor het ondergrondse werk. In 1943 kwam hij via molenaar Keep van de 
Coöperatieve Landbouwbank in contact met de Utrechtse student Leendert Jan 
Giljan, die de Duitse loyaliteitsverklaring niet wilde tekenen. Hij kreeg bij ons 
onderdak en al spoedig volgde Stoffer Neutel, ook uit de buurt van Utrecht. 
Later kwamen ook leden van de KP, die betrokken waren bij de overvallen op 
distributiekantoren en twee jongens die instructie hadden gekregen twee SS’ers 
te liquideren. 
 
Vanaf de herfst 1944 namen de activiteiten van de illegaliteit — ook in en rond 
Hoogeveen — behoorlijk toe. Leden van de ondergrondse werden steeds 

mailto:Hreinders@ziggo.nl


brutaler in hun acties. Ook in Nieuweroord/Tiendeveen nam de stand, die al 
zeer gespannen was, verder toe, wat wel begrepen kan worden als men bedenkt 
hoe de Duitsers. 
 
Hendrik en Antje de Boer vonden soms op klaarlichte dag schietoefeningen 
plaats door leden van KP. En zo ging een onderduiker van Geert Stukje aan de 
Middenraai in januari 1945 eens een kijkje nemen in Coevorden. Deze 
jongeman Ko Veldmeijer was geen lid van de KP-ploeg, maar was wel op de 
hoogte van de activiteiten op de boerderijen van Geert Stukje en van mijn 
ouders, waar leden van de illegaliteit en andere personen waren ondergedoken. 
Tijdens zijn uitstapje werd hij bij een controle van de Landwacht in de buurt van 
Coevorden gearresteerd, omdat hij geen geldige papieren kon laten zien. Bij 
ondervraging sloeg hij door. De ondergrondse bracht dit ter kennis van de 
duikadressen. 
 
Op de boerderij van mijn ouders zaten op dat moment ondergedoken: Laas de 
Jong, Jan Stukje, Rieks Hummel en iemand met de bijnaam Kleine Pietje. Hals 
over kop maakten deze onderduikers en ook de aanwezigen bij Geert Stukje dat 
ze wegkwamen. Ze vluchtten naar het Groningerland, naar ‘De Monden’. De 
schuilplaats onder het hooivak werd weggehaald. Met een paard werden de 
palen waar het dak van de schuilhut op rustte weggetrokken, zodat alles naar 
beneden zakte. Dit gebeurde op 30 januari. In de nacht van 30 op 31 januari 
werden wij om ongeveer 1.00 uur op ruwe wijze uit onze slaap gewekt. Een 
groep zogenaamde partizanenjagers uit Hollandscheveld rammelde aan de 
luiken en wierp binnen de kortst mogelijke keren bij ons in huis. Tot de groep 
behoorden vier Nederlandse SS’ers en onder anderen de Duitse luitenant 
Robertsen. Verder was het Pattist die bij de met een plooi mijn vader begon te 
slaan. ‘Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor,’ zei mijn vader later. ‘Want hij 
sloeg mij echt dicht, en gezien dat eerste pak slaag vertikte ik het om ook maar 
iets los te laten.’ 
 
In oktober 1943 trad Auke Pattist toe tot de Waffen-SS en een jaar later in 
oktober 1944 begon hij zijn acties in Hollandscheveld en omgeving. De acties 
werden ’s nachts uitgevoerd. De reden hiervan was: 

1. De mensen moesten ’s nachts thuis zijn, na de avondklok. 

2. Het was voor de gezochten moeilijk om de Duitsers dan te zien komen. 

3. Overdag moesten de SS-rekruten worden opgeleid en deze nachtelijke 

operaties waren bedoeld als praktijk- of nachtoefeningen. 



 
Schijnexecutie 
Ze wilden natuurlijk weten waar de onderduikers waren en wie betrokken 
waren bij recentelijk gepleegde overvallen op distributiekantoren etc. Mijn 
vader was toen negenentwintig jaar en vertelde: ‘Ze waren amper binnen of 
mijn hoofd werd tussen mijn knieën geduwd en ik werd getrapt en geslagen 
door Pattist met een geweerkolf, waar hij me maar raken kon. En dat alles onder 
het schreeuwen van: “Vertel op waar zijn ze!”’ Mijn moeder greep Pattist bij de 
arm en zei: ‘Hou nou maar eens op. Zijn jullie nou mensen! Wij slaan onze 
honden nog niet zo.’ Ze werd beet gepakt en ruw in de slaapkamer gesmeten, 
waar twee kleine kinderen op bed lagen. De oudste van de twee huilde. Mijn 
vader werd mee naar buiten gesleurd onder het dreigement van: ‘Als je nou je 
bek niet opendoet, dan krijg je de kogel!’ En ze schoten rakelings langs zijn 
hoofd een schijnexecutie die voor mijn vader maar al te echt was. Mijn moeder 
dacht dat het hem ook niets meer schelen, of ze hem zouden doodschieten. Het 
ging allemaal zo snel en door het verschrikkelijk pak slaag vooraf, was hij in een 
toestand van pijn, moed, kwaadheid en onverschillige vastbeslotenheid. Hij zou 
deze lui niets vertellen. 
 
De Duitse commandant lachte om die Nederlandse SS’ers die zich zo inspanden 
om een landgenoot te molesteren voor de Duitse overheerser. Deze jagers 
waren bijzonder actief. De vorige nacht waren ze ook al op pad geweest in 
Hollandscheveld. Vader De Boer moest mee. Het was twee uur in de nacht. Het 
was voor de tweede keer dat hij gearresteerd werd. Al eerder in 1944 was hij 
van het aardappelveld gehaald door een grote groep landwachters. Dat was 
omdat hij geen Ausweis had en er ook geen wilde aanvragen, omdat hij dat als 
een knieval tegenover de bezetter beschouwde. Een paar maanden werken voor 
de Todt in Dieverbrug was het gevolg geweest. En moeder Antje moest maar 
zien hoe ze zich redde. 
 
Twee SS’ers bleven achter bij moeder en de anderen namen vader mee. Eerst 
ging het dwars door de velden en over het ijs naar de boerderij van Geert 
Stukje. Daar hebben de SS’ers een huiszoeking gedaan in het wilde weg door het 
huis en de schuren. Geert en zijn vrouw werden allebei geslagen. Vooral Geert 
kreeg het er verschrikkelijk van langs en werd meegenomen. De groep ging 
verder via onze boerderij op weg naar het Lintenhuis Homankanaal, waar ze ook 
met de overvallen bezig waren. Op een gegeven moment zei één van de SS’ers: 
‘De Boer, wil je honderd meter voor hebben?’ ‘Waarom?’ zei mijn vader en de 
SS’er: ‘Nou zomaar, je mag honderd meter voor hebben.’ Maar mijn vader zei: 
‘Ik niet hoor. Ik heb een zuiver geweten en heb alleen maar voor de Wehrmacht 



gewerkt op mijn boerderij.’ De SS’ers hadden zware geweren met nachtkijkers 
op. ‘En ik dacht dat die rotventen een excuus zochten om mij te kunnen 
neerkallen tijdens de vlucht.’ 
 
Bij de overvalwagens met houtgasgenerator aangekomen bleek dat deze niet 
wilde starten. Boer Jan Strijker werd uit bed gehaald en hij kreeg het bevel om 
de auto met zijn paard te trekken. Strijker zei: ‘Dat kan niet, mijn paard is 
hoogdrachtig.’ Dit werd geaccepteerd. Dus moesten ze lopen en de Duitse 
luitenant bracht in zijn eentje de gevangenen naar Tiendeveen. Op een gegeven 
moment fluisterde mijn vader Geert toe: ‘Zullen we hangen, hij is maar alleen, 
dan drukken wij hem dood in de sneeuw.’ Ze hadden beiden handboeien aan 
gekregen en Geert Stukje lag er heel beroerd aan toe was zei tegen mijn vader: 
‘Nee De Boer, dat kunnen we niet doen.’ 
 
Van Tiendeveen ging het naar de dependance in Noordscheschut, waar de 
arrestanten tot een uur of vier, vijf in de middag moesten blijven, om daarna 
afgevoerd te worden naar Hollandscheveld. Daar werden ze ondergebracht in 
een school vlak bij de kerk, voordat ze werden overgebracht naar de gevangenis 
in Assen. 
 
Ondertussen zat mijn moeder met twee achtergebleven SS’ers opgescheept. Ze 
aten en dronken van wat er in huis was. Daarna moest ze wat melk voor hen 
warm maken op de kachel, waar ze aannemelijk zaten. Er was geen licht aan, 
behalve dat van een kaarsje, want de petroleum voor de lamp was er niet meer. 
 
Papieren verbrand 
Moeder vertelde: ‘Ik dacht aan de papieren, die we in het kopjeskastje hadden 
liggen. De persoonsbewijzen van twee Nederlandse SS’ers, die op de lijst van de 
ondergrondse stonden om geliquideerd te worden. Eén van die kerels zat bij de 
kachel. Ze sukkelden in slaap. De warme melk, de warmte van de kachel en het 
feit dat ze de vorige nacht ook al in de weer waren geweest, deed zijn werk. “Ik 
ben opgestaan en heb de papieren gepakt en ze verbrand in de kachel waar ze 
bij zaten. Ik weet nog niet hoe ik de moed had om dat te doen.’ Het was zeker 
niet goed afgelopen als deze papieren waren gevonden. Deze documenten 
waren ook de grote zorg van mijn vader tijdens zijn verblijf in de school in 
Hollandscheveld. 
 
Na drie dagen gingen mijn moeder en vrouw Stukje op bezoek bij hun mannen 
in Hollandscheveld. Hier had mijn moeder de gelegenheid om vader te laten 
weten dat de papieren waren verbrand. Ze lieten wat proviand, kleren en rokerij 



achter en gingen weer op de fiets met massieve banden naar huis. Mijn vader 
vertelde later: ‘Toen de vrouwen weg waren, heb ik onze lieve Heer gedankt dat 
het zo geleid was. Moeder Antje werd op de terugweg bij Nieuweroord 
overvallen door een verschrikkelijke hoosbui. Zij had geen idee wat er niet had 
zullen gebeuren en ze stond overal alleen voor. Ze zag haar man pas half april 
1945 weer en had in de tijd die volgde geen taal of teken van hem vernomen en 
vertelde: ‘Ik ben onderweg op mijn knieën in de sneeuw gevallen en heb 
gebeden.’ Vader bleef een maand in de gevangenis in Assen. Hij werd diverse 
keren verhoord, maar hij bleef volhouden dat de mensen, die bij ons op de 
boerderij waren geweest, allemaal hulpkrachten waren. Hij moest immers 
zoveel mogelijk leveren voor de voedselvoorziening. Het mocht allemaal niet 
baten en hij werd veroordeeld tot een verblijf in een concentratiekamp in 
Duitsland. 
 
Mijn moeder probeerde hem nog te bezoeken in de cel in Assen. Zij fietste 
samen met dominee van Deelen van Nieuweroord naar Assen en terug in de 
stromende regen. Ze kreeg mijn vader niet te zien. Wel mocht ze het een en 
ander afgeven. In een jasje had ze een briefkaart gestopt. Mogelijk waar hij naar 
toe ging, dan wisten we tenminste iets. 
 
In de gevangenis in Assen zat mijn vader in cel zes en naast hem in cel vijf zat 
tandarts Schipper uit Hoogeveen. De celmaat van mijn vader was de 
marechaussee Cornelis Oorlog uit Nieuw Amsterdam. 
 
In maart 1945, een week voor de aanslag op Rauter werd vader op transport 
gesteld naar Duitsland. Toen ze door Assen liepen probeerde hij om de 
briefkaart aan een voorbijganger te geven waarop hij had gekrabbeld: ‘Gaan op 
weg naar Duitsland. Alles in Gods hand. Hendrik’. Een bewaker die zijn arm over 
zijn schouder hield, tikte al weer even op de post door. Dat is waarschijnlijk 
nooit gebeurd, want wij hebben nooit iets ontvangen. 
 
Concentratiekamp 
Drie dagen en drie nachten werden doorgebracht in een tochtige veewagen, 
waar tachtig gevangenen in zaten. Het eten bestond uit een mager rantsoen van 
brood en surrogaat koffie, wat één keer per dag werd verstrekt. Er was kennelijk 
geen plaats meer voor hen in de Duitse kampen, want ze reisden van hot naar 
her, tot ze eindelijk terecht kwamen in het kamp Fürstenau. Hier werd de tijd 
doorgebracht met het ingraven van een grote benzinetank. 
 



Eind maart werd het kamp getroffen tijdens een bombardement. De Engelse 
bommen waren bestemd voor een munitie-opslagplaats tegenover het kamp, 
maar de meeste bommen kwamen terecht op het kamp en zo werd het 
weggevaagd. Mijn vader was verbaasd, verdwaasd, half doof en toch dankbaar, 
maar nauwelijks in staat om te geloven dat hij nog leefde. Een oom van moeder, 
Lucas Boes, ook van Nieuweroord, behoorde eveneens tot de overlevenden. De 
mannen namen de benen in de chaos van het bombardement en via sluipwegen 
en verblijf op Duitse boerderijen gingen de beide mannen op weg naar huis. 
 
Ze beleefden onderweg nog allerlei avonturen. Duitse troepen op de terugtocht 
moesten worden vermeden en oprukkende geallieerden voorzichtig worden 
benaderd. Uiteindelijk ontmoetten ze een groep van de omgeving van Zweeloo. 
De commandant van deze groep vond het te gevaarlijk om door de Boswachterij 
Gees te lopen, omdat daar nog Duitsers konden zitten. Maar Hendrik en Lucas 
wilden naar huis en ze waagden het. Ze kregen begeleiding tot de Boswachterij. 
Duitsers hebben ze niet gezien en zonder moeilijkheden arriveerden ze via de 
Twaalf Ellenweg en de Kloostermansdijk te Nieuweroord. Tussen half drie en 
drie uur in de nacht klopte mijn vader aan het slaapkamerraam. Dat was in de 
nacht van 16 op 17 april 1945. 
 
Het was een geweldig weerzien. Vader was uitgemergeld, ziek en zat onder het 
ongedierte. De lange voettocht, de lichamelijke en mentale ontberingen van 
slaag, gevangenschap, kamp en bombardementen, waren daarna de oorzaak 
van invaliditeit in mindere mate, waar hij altijd mee te kampen heeft gehad. Dit 
had natuurlijk ook zijn uitwerking op mijn moeder, die vaak voor vader en 
moeder moest fungeren en die uiteindelijk hartklachten kreeg. Het echtpaar De 
Boer kon echter ondanks alles getuigen, dat ze er van overtuigd waren dat hun 
geloof hen erdoor geholpen had. 
 
Geert Stukje werd eveneens in maart met een van die allerlaatste transporten 
naar Duitsland gebracht, naar het kamp Neuengamme, waar ook Anne en Hans 
de Boer uit Hoogeveen zaten. Geert Stukje gooide een briefje uit de trein 
bestemd voor zijn gezin. Deze brief werd wel gevonden en kwam goed over. 
Toen het concentratiekamp bevrijd werd, probeerden veel Nederlanders zo snel 
mogelijk terug te gaan naar huis. Geert ontmoette de broers Anne en Hans de 
Boer. Door honger, ontbering en mishandeling was Geert er zo slecht aan toe, 
dat hij niet mee kon op de vrachtwagens. Onderweg werd hij opgenomen in een 
ziekenhuis in Ludwigslust, waar hij op 9 juni 1945 overleed. Op 16 juni kwam het 
bericht in Nieuweroord binnen. 
  



Sport & Spel Nieuweroord  

  



Klaverjassen  

 



Klaverjassen  

Klaverjassen 2025/2026 

Afgelopen maand (oktober) zijn we weer gestart met onze Klaverjasavonden. 
De opkomst was weer als gemiddeld, maar het is mooi om te zien dat er ook 
een aantal nieuwe dorpsbewoners de weg naar het dorpshuis hebben 
gevonden. Wij hopen dat er nog velen het voorbeeld volgen. 

Kerstklaverjassen 

Op 12 december is er weer als vanouds het Kerst Klaverjassen gecombineerd 
met de Kerstbingo. Zo is er op deze avond voor het gehele gezin wat leuks. Dus 
trommel de familie op en kom deze avond met zijn allen naar het dorpshuis. 

Koppel Klaverjassen 

Bij de V.v.V. zijn we ook altijd in om iets nieuws te proberen. Daarom gaan we 
het nieuwe jaar starten met Koppel Klaverjassen.  

Dus zoek je beste maat uit en kom gezellig naar het dorpshuis op vrijdag 16 
januari. Zo maken we er een gezellige en sportieve start van het nieuwe jaar 
van. 

We kijken er nu al naar uit! 

Groet De Klaverjascommissie 

 
 

 
 
  



Kerst Bingo 12 december 2025 

  



Gemeentebelangen Hoogeveen 

 

 

 

 

  

 



Kerstkoekjes bakken 19 december 2025 

Nieuwe kinderactiviteit van de V.v.V.: kerstkoekjes maken en versieren! 

 

Kinderen uit groep 1-5 gaan kerstkoekjes bakken en versieren. 

Kinderen uit groep 6-8 gaan peperkoekhuizen versieren en in elkaar zetten. 

 

Dat belooft een zoete middag te worden! 

 

Houd de middag van 19 december hier alvast voor vrij.  

 

Meer informatie volgt binnenkort — houd de socials van de V.v.V in de gaten 

om op de hoogte te blijven! 

 

  



Nieuweroords Dartweekend 2 & 3 januari 
2026  

Traditiegetrouw wordt in het eerste weekend van het nieuwe jaar het dorpshuis 

weer omgebouwd tot een ware Dart Tempel.  

Op vrijdagavond beginnen we weer met het mooie en altijd gezellige 

singletoernooi. Net als voorgaande jaren verwachten we dit jaar ook weer een 

grootse opkomst en stiekem hopen we dit keer het maximale aantal van 100 

deelnemers te halen. 

Na het succes van vorig jaar hebben we ook dit jaar weer gekozen voor een 

koppeltoernooi. Deze vind plaats op zaterdagmiddag 3 januari. 

Tijdens het typen van dit stukje komen de opgaven al weer binnen dus wees er 
bij want vol=vol 

Mocht het je niet lukken om een pijl in het bord te gooien, dan bent u altijd van 
harte welkom om de darters aan te moedigen en te genieten van de gezellige 
sfeer.  

Via deze weg willen wij ook nogmaals al onze sponsoren weer hartelijk danken 
voor hun bijdrage. Mede dankzij jullie is de prijzenpot voor dit toernooi weer 
mooi gevuld. 

Groet de Dartcommissie 

  



Nieuweroords Dartweekend 2 & 3 januari 
2026  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



IJsbaan Nieuweroord 23 en 24 januari 2026 

Afgelopen januari tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we de festiviteiten rond 

het 175-jarig bestaan van ons dorp geopend. Op de komende 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 24 januari gaan we het festijn afsluiten. Je bent 

weer van harte welkom in het dorpshuis. 

Voor de kinderen willen we er twee mooie dagen van maken. We hebben voor 

vrijdag 23 januari en zaterdag 24 januari een schaatsbaan afgehuurd die wordt 

opgebouwd bij het dorpshuis. Het is een kunststoffen baan waar je met je eigen 

schaatsen op mag schaatsen.  

Dit met dank aan De Smederijen en het Postcode Loterij Buurtfonds. 

Het is de bedoeling dat op vrijdag tot einde schooltijd de school met de 

leerlingen de baan gaan gebruiken. Daarna en zaterdag moeten we nog 

bedenken wie wanneer op de baan kan.  

We moeten zowel voor de schaatsbaan als  de nieuwjaarsreceptie nog verdere 

details uitwerken. Begin januari zullen we weer een flyer verspreiden met alles 

wat je moet weten om er bij te zijn. En kijk natuurlijk op onze socials. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de coördinatoren 175 jaar Nieuweroord. 
 
Mark Vos 
Arnold Bruinenberg 
Hans Westerink 
Henk Reinders 
 

  



BIG-TECH 

LIEVER DOOR BIG-TECH GENAAID  

DAN GRATIS DOOR MIJ GEHOLPEN? 
 

Als dat zo is, dan is dit bericht niet voor jou. Maar als je liever hoort hoe 

jouw digitale bezigheden anders/beter/veiliger kunnen, dan zou je even 

verder moeten lezen. We leven in een wereld die steeds meer digitaliseert 

en de software die we daarbij gebruiken dwingen ons steeds verder in een 

keurslijf van de ons door grote bedrijven, Big-Tech, opgedrongen 

(on)mogelijkheden.  

 

Zo draait je computer heel waarschijnlijk op Windows en verplicht 

Microsoft je tegenwoordig tot updaten. Zelfs als dit wereldwijd een 

bevroren, blauw scherm tot gevolg heeft (19 juli 2024). Microsoft heeft de 

macht om de wereld stil te zetten met één enkele “update”.  

Maar het kan anders. Gratis! 

 

Sinds Windows 11 moeten we een verplicht account aanmaken en wordt 

er om de zoveel seconden een schermafdruk gemaakt die, door AI 

(kunstmatige intelligentie) geanalyseerd, wordt opgeslagen op de servers 

van Microsoft. Ook van dingen die niemand anders wat aangaan. Dus ook 

Microsoft niet. Zoals bijv. je bankzaken. 

 

Hetzelfde geldt voor je mobiele telefoon die veelal draait op Android van 

Google. Bijna alle mensen die ik ken, hebben nog nooit wat van Google 

gekocht en toch behoort het concern tot de grootste en rijkste bedrijven ter 

wereld. Ra, ra,… hoe kan dat? 

 

Ik wil je kosteloos helpen los te komen van Big-Tech, zonder dat je 

inlevert op mogelijkheden en gebruiksgemak. Ik wil je introduceren in de 

wereld van open source software (OSS). Gratis professionele software 

voor tal van toepassingen voor kantoor, administratie, boekhouding, maar 

ook bijv. foto, video, geluid, muziek en hobby. 

 

Geïnteresseerd? Laat me dat dan weten (opensource@sites2c.nl) en we 

organiseren in het nieuwe jaar bij voldoende aanmeldingen een clubje met 

geïnteresseerden. Pieter van der Reijden, Nieuweroord. 

mailto:opensource@sites2c.nl


 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook adverteren in het 

V.v.V. Nieuws? 

 

Neem contact op met de 

redactie via 

vvvnieuws@gmail.com  

mailto:vvvnieuws@gmail.com


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donau 2 7908 HA Hoogeveen  
0528-851 516 info@haandigital.nl 

mailto:info@haandigital.nl


         

 

 

 



 

   



  

 



 

  



  

 



 

  



 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Lidmaatschap V.v.V. Nieuweroord 

Graag brengen wij het lidmaatschap van onze vereniging nogmaals onder de 
aandacht. Het lidmaatschap geeft korting bij onze evenementen en u ontvangt 
gratis het V.v.V. Nieuws! Zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten in en 
rondom Nieuweroord!  
Het lidmaatschap is van 0-12 jaar gratis en bedraagt voor personen van 13 jaar 
en ouder € 7,50 per jaar (peildatum 1 oktober).  
 

Vul onderstaand machtigingsformulier in en lever deze in bij  
Henri Mulderij, Molenweg 30 in Tiendeveen. Mailen mag ook: 

henrimulderij@hotmail.com 
 

AANMELDING EN MACHTIGINGSFORMULIER 
 

 Ja, ik meld mij aan als lid van de V.v.V. Nieuweroord.  
Persoonlijke gegevens:  

Achternaam: ............................................................................................  

Adres: ....................................................................................................... 

Woonplaats: ............................................................................................. 

Geboortedatum ……………….………………………………………………………………….. 

Email: ........................................................................................................ 

IBAN:  .... .... .... ...    .... .... .... ....    .... .... .... ....    .... .... .... ....   .... ....  

Voornaam en geboortedatum van alle gezinsleden: 
Voornaam: ...........................................  Geb. datum: ...... - ...... - ............ 
Voornaam: ...........................................  Geb. datum: ...... - ...... - ............ 
Voornaam: ...........................................  Geb. datum: ...... - ...... - ............ 
Voornaam: ...........................................  Geb. datum: ...... - ...... - ............ 
Voornaam: ...........................................  Geb. datum: ...... - ...... - ............ 
 

DOORLOPENDE MACHTIGING LEDENGELD 
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan de V.v.V. 
Nieuweroord om het ledengeld d.m.v. een doorlopende incasso van mijn 
bankrekening af te schrijven.  
 

Datum: ................................. 
             Handtekening rekeninghouder: ................................................ 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving  
kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving  
contact op met uw bank.   



AED: bij het dorpshuis hangt een AED-apparaat. Wanneer u denkt 
deze nodig te hebben, bel dan 112. Vrijwilligers halen dan het AED 
apparaat en zullen u helpen, als aanvulling op de ambulancedienst. 

Jaargang 40 nummer 5 – 20 november 2025 

V.v.V. Nieuws is een uitgave van de Vereniging voor Volksvermaak te 
Nieuweroord en verschijnt ongeveer 5 maal per jaar. Oplage 500 stuks.  
 
Redactie:  
Johanita Knol 
Nicolien Kip 
E-mail: vvvnieuws@gmail.com 
 
Advertenties/Drukkerij:  
Jannie Haveman tel. (0528) 34 12 83 
Slag 1, Nieuweroord 
 
Kopij kan per e-mail worden gestuurd naar bovengenoemd adres.  
 
Kopij van inwoners, verenigingen of instellingen uit Nieuweroord en om-
streken wordt gratis geplaatst, deze kan worden ingekort of geweigerd.  
 
Vanaf donderdag 5 februari 2026 verschijnt de volgende uitgave. 
Kopij inleveren voor donderdag 15 januari 2026.  
 
Kijk ook eens op de website: www.nieuweroord-web.nl 
en volg ons op Facebook en Instagram: V.v.V. Nieuweroord 
 
 

 
 

 

 


